
 MAANDBLAD 

Zoelen 

25 mei – 13 juli 2025 

 

Kopij inleveren 

23 juni 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

ROMMELMARKT ZOELEN 

14 juni 2025 

 
Inleveren spullen: 
vrijdag 23 mei 19:00-19:30 bij de kerk 

 
Rondgang spullen: 
dinsdag 10 juni vanaf 18:00 uur 
 

Ander moment inleveren? 
Bel 06-19802361 



  



  



 

ALGEMENE GEGEVENS 

PROTESTANTSE GEMEENTE te LINGESTREEK, KERN ZOELEN 
 

Pastoraat: 

Predikant: Everdien Hagen, tel. 06-57569564 e-mail:domineehagen@pglingestreek.nl 

Kerkelijk werker: Sandra Schelling, tel. 06-15460673  

e-mail: sandraschelling@pglingestreek.nl 

Jongerenwerker: Scarlett Lerrick, tel. 06-54945600, e-mail: scarlett@pglingestreek.nl 

Kerkenraad: 

Voorzitter: Dhr. J. van Zetten, tel. 06-23806135, e-mail: voorzitter@pglingestreek.nl 

Scriba: Marco Schelling, tel: 06-22777691, e-mail: scriba@pglingestreek.nl 

Diaconie: Mevr. J. Vink, tel. 0344-681307 

Plaatselijk coördinator kernraad:  

J. de Koning, tel. 06-40411151, e-mail: joldekoning@ziggo.nl 

Völckerfonds: 

dhr. W.B. Lassche, tel. 06-53168921 

Onderhoudsfonds voor de Stefanuskerk: onderhoudsfondskerkzoelen@gmail.com 

voorzitter: P. de Fijter, tel. 0344-681326 

Bankrekeningnummer: NL63 RABO 0362 9777 71 

Opgave bloemengroet: 

Mevr. Ria Hol, e-mail: riaholkortekaas@gmail.com 

Collectebonnen: 

Collectebonnen per vel € 40,00, € 80,00 en € 200,00 (voor bonnen van € 1,00,  

€ 2,00 en € 5,00) Bestellen door overschrijving op bankrekeningnummer:  

NL95 ABNA 0122 7297 49 t.n.v. PG te Lingestreek, daarna berichtje naar  

mevr. T. van Zetten, tel. 0641080011, email: tonnyvanzetten61@hotmail.com 

Kopij maandblad 

Inleveren bij: dhr. E. Snijders, tel. 0344-681482, e-mail: e.snijders99@upcmail.nl 

Kopij de Kerk Roept: 

J. de Koning, tel. 06-40411151, e-mail: joldekoning@ziggo.nl 

Rommelmarkt: e-mail: rommelmarktzoelen@gmail.com 

Voorzitter: Dhr. J. Nijhoff  

Verhuur en gebruik van de kerk:  

Mevr. J. Vink, 0344-681307 of 06-45683351 

Begraafplaats: P. de Fijter, tel. 0344-681326 

Bank rekeningen t.n.v. PG Lingestreek: 

Kerkrentmeesters : IBAN nr. NL95 ABNA 0122 7297 49 collectebonnen+ kerkbalans 

Diakonie : IBAN nr. NL63 ABNA 0124 2315 94 

  



 

KERKDIENSTEN 

Alle diensten vanuit ZOELEN worden uitgezonden via kerkdienstgemist.nl 
 

 

Zondag 25 mei – 10.00 uur 

Zoelen: voorganger ds. Jan Esveldt uit Amersfoort 

 Organist: Cees Meijering 

 Collecten: Vrienden van Vrijthof, kerk, kerk 

Kerk-Avezaath: voorganger ds. Everdien Hagen 

 

Donderdag 29 mei – Hemelvaart 

07.00 uur dauwtrappen en ontbijt met RK Suibertus parochie 

10.00 uur Buren: voorganger diaken Vincent van der Helm 

 

Zondag 1 juni – 10.00 uur 

Erichem: voorganger Cor Verkade uit Gouda 

Zoelen: voorganger ds. Dick Schinkelshoek uit Amersfoort 

 Organist: Cees Meijering 

 Collecten: St. Betuwe Wereldwijd, kerk, onderhoudsfonds 

 

Zondag 8 juni – 10.00 uur – Pinksteren, familiedienst 

Buren: voorganger Scarlett Lerrick  

 

Zondag 15 juni – 10.00 uur 

Asch: voorganger Cor Verkade uit Gouda 

Kapel-Avezaath: voorganger ds. Elly Bakker uit Utrecht 

 

Zondag 22 juni  – 15.00 uur – Intrededienst ds. Alex Brinkman 

Zoelen: voorganger ds. Everdien Hagen 

 Collecten: Roosevelthuis, kerk, kerk 

 

Zondag 29 juni – 10.00 uur 

Kerk-Avezaath: voorganger ds. Alex Brinkman 

 

Zondag 6 juli – 10.00 uur – Avondmaal 

Buren: voorganger ds. Everdien Hagen 

 

Zondag 13 juli – 10.00 uur 

Kapel-Avezaath: voorganger Kees Kersbergen uit Ede 

 

 

 

 



 

 

 

MEDITATIE 
 

De Trooster, de Heilige Geest, die de Vader zenden zal in Mijn naam; die zal 

jullie alles leren en je te binnen brengen al wat ik jullie gezegd heb.  

(Johannes 14: 26, NBG-vertaling) 

 

De taak van de Trooster is kennelijk tweeledig: ons leren en ons in herinnering 

brengen.  

Hij geeft ons onderwijs. Het is geen leren met het hoofd, maar kennen met het 

hart.  

Wij blijven levenslang leerling op de school van de Heilige Geest, zo luidt een 

oude zegswijze. 

 

Welk vak wordt daar gegeven? Maar één: het leren begrijpen van Gods 

handelen in en door Zijn Zoon; anders gezegd: het horen en het doen van Zijn 

woord; nog anders gezegd: getuige zijn in handel en wandel. Je hele bestaan 

wordt erbij betrokken. 

Via dit leerproces is het evangelie eeuwenlang doorverteld; zo trekt de 

openbaring van Gods liefde in Zijn Zoon nog steeds een spoor door de wereld.  

 

  

 

Kopij voor het volgende maandblad:  

Inleveren: maandag 23 juni 2025 

Verschijnt: dinsdag 8 juli 2025 

Periode: 13 juli-7september 2025 

 

Kopij inleveren: e.snijders99@upcmail.nl 

 

De kopij kan ook getypt of duidelijk handgeschreven ingeleverd worden bij:  

Ed Snijders, Uiterdijk 56, Zoelen, tel. 0344-681482 

 

 

Kopij voor de volgende ‘Kerk Roept’:  

Inleveren:  dinsdag 27 mei, 10 juni, 24 juni, 8 juli 

bij Jolanda de Koning, e-mail: joldekoning@ziggo.nl 

 



 

De Trooster brengt ons telkens de woorden en daden van Jezus in herinnering: 

Zijn geboorte herdenken wij met het Kerstfeest; Zijn sterven voor onze schuld 

en tekort op Goede Vrijdag; Zijn opstanding in een verheerlijkt lichaam met 

Pasen.  

 

Wij kijken niet alleen terug op belangrijke heilsfeiten; op deze school krijgen 

wij ook een blik in de toekomst voorgeschoteld: eens zullen allen die Hem 

hebben liefgehad, voor altijd met Hem leven.  

 

De Trooster, de Heilige Geest zal ons alles leren, alles te binnen brengen wat 

Jezus ons gezegd heeft.  

Het is geen geschiedenisles, het gaat niet om een historische reconstructie van 

gebeurtenissen ruim tweeduizend jaar geleden.  

Het is ook geen proces van uit het hoofd leren; het is een kennen met het hart.  

De Trooster werkt hartveroverend. Wij praten niet voetstoots na; de Geest 

leert ons uit ervaring te spreken. Het is een leerproces dat levenslang duurt. 

 

Veel mensen zijn zoekende. Er leeft een wijd verbreid besef dat we iets tekort 

komen.  

De werkelijkheid is breder dan we met onze zintuigen kunnen waarnemen.  

Er is meer dan wij met ons verstand kunnen verklaren; er is meer tussen 

hemel en aarde dan wij kunnen begrijpen.  

 

De belangstelling voor het zoeken naar en het vinden van kracht, rust en 

nieuwe energie bij “van alles en nog wat” neemt toe.   

Overal zijn mensen op zoek. Op zoek naar iets dat ons in de kern raakt, naar 

iets dat onze leegte vult.  

Het wordt wel spiritualiteit genoemd; het is een modewoord geworden; het 

klinkt vaag, er kan van alles onder worden verstaan.  

 

In de moderne supermarkt van religie en levensbeschouwing is een groot 

assortiment beschikbaar; er wordt van alles aangeboden.  

 

In de christelijke gemeente gaat het om de zoektocht naar de Creator Spiritus, 

de Schepper - Geest.  

Spiritualiteit is daar de persoonlijke omgang met God.  

Daarom bidden en zingen wij: veni Creator Spiritus, kom, Schepper, Geest.  

 

Ds. Dick van der Wel  

  



PASTORALIA 
 

Huwelijksjubileum 
Op 6 april vierden Peter en Wilma de Rijk hun 25-jarig huwelijksjubileum. Met hun 

kinderen gingen ze die dag uit eten. Later vieren ze het nog in groter verband. Vanuit 

de gemeente kregen ze een bloemetje. We wensen Peter en Wilma en hun gezin nog 

mooie, gezonde jaren toe. 

 
 

TERUGBLIK PALMPASEN 
 

Zondag 13 april jl. was het Palmpasen en hebben we weer Palmpasenstokken 

versierd. 

We hadden een drukke ochtend, want we maakten ook nog een cadeau voor Ds. J. 

Kaai, omdat hij voor de laatste keer in Zoelen preekte. Overigens hopen we hem en 

zijn vrouw Anneke nog wel eens als kerkgangers in Zoelen te mogen begroeten! 

We zijn daarom eerst begonnen met het cadeau voor Ds. Kaai; alle kinderen hebben 

hun hand nagetrokken op papier, deze uitgeknipt en er een wens opgezet. Vervolgens 

hebben we alle handen op een vel papier geplakt met de woorden: “Handen heb je 

om te geven”. Goed om de kinderen dit mee te geven en zeker ook toepasselijk, 

omdat Ds. Kaai namelijk bijna altijd wel een kleinigheidje voor de kinderen meebracht 

en hun dit tijdens de dienst gaf. 

Daarna luisterden we naar het verhaal van Palmpasen en versierden we de stokken. 

Ook kregen de kinderen een blaadje mee met de betekenis van de onderdelen van de 

Palmpasenstok. Vervolgens hebben de kinderen een rondje door de kerk gelopen om 

hun stokken te laten zien.  

Het was een drukke, maar geslaagde morgen! 

 

Groetjes, 

Hennie, Wendy, Hanny & Geranne 
 

  



OUDERENMIDDAG 23 juli 
 

Evenals voorgaande jaren organiseren we voor de ouderen in Zoelen een 

ontmoetingsmiddag op  

woensdag 23 juli 

van 14.00-16.00 uur 

in de tuin bij Gerda Verweij, Uiterdijk 2 in Zoelen 

(bij slecht weer kunnen we naar binnen) 

 

Een moment in deze vakantietijd om elkaar te ontmoeten onder het genot van een 

kopje koffie of thee. En een quiz hoort er ook bij.  

 

Aanmelden 

Aanmelden voor deze middag kan tot en met 17 juli bij Jolanda de Koning,  

06 404 111 51 of joldekoning@ziggo.nl of bij een van de bezoekers uit het 

bezoekersteam.  

 

Een vriendelijke groet,  

Namens het bezoekersteam, 

Ton en Ina van Dellen, Ed en Tine Snijders, Alie Muijen, Gerda Verweij, Sandra 

Schelling en Jolanda de Koning 

 

OLIEBOLLENAKTIE 
 

Op 2 april hebben wij weer een oliebollenactie gehouden, ten bate van het 

onderhoudsfonds van onze Stefanuskerk te Zoelen. 

Rond 16.15 kwamen de eerste enthousiaste venters binnen in de schuur bij Corrie en 

Joop van Hilten, waar de overheerlijke bollen en koffie/thee/limonade klaarstonden. 

Na een gezellig samenzijn gingen de ongeveer 40 venters op pad in Zoelen en 

omgeving 

Ook deze keer is de verkoop prima gegaan, zeker gezien de temperatuur.  

Er waren 2 kratten over, die dinsdagmorgen warm gebracht werden bij de 

ouderensoos in het dorpshuis de oude school. Ook bracht Joop warme bollen voor het 

koffiedrinken na de kerkdienst van 13 april. 

Ook deze keer konden wij weer "nieuwe" venters begroeten. Overbodig te zeggen dat 

wij ook hiermee erg blij mee zijn. Samen hebben allen gezorgd voor de prachtige 

opbrengst van netto €1.650,- 

Natuurlijk ook via deze weg allen hartstikke bedankt. 

Speciale dank natuurlijk voor Corrie en Joop!!!! 

Ook willen wij diegenen bedanken die geen oliebollen hebben gekocht, maar wel een 

donatie hebben gedaan. 

 

Gerda van Teeffelen 

 



DIACONALE WERKGROEP VAKANTIEWEEK ‘West Betuwe’ 
 

Zoals vele jaren organiseren wij ook dit jaar een vakantieweek. Deze week is bedoeld 

voor ouderen, chronisch zieken, mensen die niet in staat zijn zelfstandig op vakantie 

te gaan, mensen die zorg nodig hebben of mensen die zich alleen voelen. 

Wij organiseren onze week voor mensen uit West-Betuwe. Misschien ziet u wel een 

bekende. 

Wij gaan zoals altijd naar zorghotel Hydepark, afdeling Rooseveltpaviljoen in Doorn. 

Dit paviljoen beschikt over alle aangepaste faciliteiten. Het is prachtig gelegen in de 

bossen van Doorn. 

Onze vakantieweek is dit jaar van zaterdag 27 september - 04 oktober. 

Natuurlijk zouden wij het heel fijn vinden als wij ook dit jaar gasten uit onze 

Protestantse Gemeente Lingestreek kunnen verwelkomen. 

Opgeven graag vóór 15 juni bij Gerda van Teeffelen, 06 23 83 07 64. 

 

 

ROMMELMARKT ZOELEN 14 juni en laatste inleveravond 
  

Na een aantal succesvolle en vooral ook gezellige zoldermarkten, gaan we nu volop 

verder met de Rommelmarkt. Dit jaar is dat op zaterdag 14 juni.  

Voorafgaand aan de rommelmarkt, kunnen op vrijdag mei 23 weer overtollige en nog 

verkoopbare spullen ingeleverd worden bij de kerk. Inleveren kan dan tussen 19:00 

uur en 19:30 uur.  

Op dinsdag 10 juni vanaf 18:00 uur gaan we weer met karren het dorp rond, 

binnen de bebouwde kom, om nog bruikbare en verkoopbare spullen op te halen. U 

kunt de spullen aan de kant van de weg klaar zetten, maar we bellen ook overal aan. 

We kunnen ook even meehelpen om de spullen te sjouwen. Bij twijfel of we bij u 

aankomen, neem even contact met ons op. Ook als u bijzondere dingen wilt 

aanbieden, of op een ander moment spullen kwijt wilt, kunt u ons benaderen. 

  

Op 14 juni om 09:00 uur gaat de markt open. We hebben dan weer allerlei 

tweedehands spullen te koop zoals serviesgoed, kleding, boeken, elektra, grotere 

meubels en nog veel meer. Daarnaast denken we ook aan de inwendige mens op ons 

gezellige terras in het middelpunt van de markt. Daar kunt u dan ook genieten als 

vanouds van de wafels, poffertjes, hamburgers en nog veel meer. 

  

We hopen op een prachtige dag met veel gezelligheid en sfeer! 

Graag tot 14 juni! 

  

De rommelmarkt commissie 

 

 

  



 

  



SPEURTOCHT in het Zoelense bos 
 

Op maandag 19 mei a.s. organiseren we een leuke, uitdagende speurtocht in het 

Zoelense bos. 

Houd jij ook van creatieve opdrachten en vragen?  

Doe mee want het wordt heel gezellig. 

Neem gerust een vriend of vriendin mee. Iedereen is welkom! 

 

Datum: maandag 19 mei 

Tijd: we verzamelen van 14.30-14.45 uur bij de kerk 

 

Aanmelden kan tot uiterlijk vrijdag 16 mei bij Geranne de Fijter of Scarlett Lerrick 

(geranne.vandernettenvanstigt@hotmail.com / scarlett@zerrick.nl) 

 
 

ADVERTEREN in magazine Lingestreek Licht 
 

Hebt u begin april het magazine Lingestreek Licht in uw brievenbus gekregen? 

Dit magazine brengt een mix van kerkelijk nieuws, lokale activiteiten en persoonlijke 

achtergrondverhalen van bewoners en verenigingen in onze gemeenschap.  

Het is dé plek waar verhalen uit onze streek tot leven komen en een gezicht krijgen. 

Dit inspirerende magazine verschijnt drie keer per jaar: rondom Pasen, in september 

en met de Kerst. 

Om het blad een vervolg te kunnen geven hebben we iets meer financiële middelen 

nodig. 

Uw steun in de vorm van een advertentie maakt dit mogelijk. 

Meer weten of aanmelden? Mail dan naar adverteren@pglingestreek.nl 

   

 

SPREEKWOORD VAN DE MAAND 
 
Dat is mij een doorn in het oog 

  
Als iets je steeds maar blijft ergeren, is dat je een doorn in het oog. Een pijnlijke 

geschiedenis, een voortdurende irritatie. Deze uitdrukking niet te verwarren 

met: een doorn in het vlees, want dat was de (onbekende) handicap die de 
apostel Paulus had en die hij leerde aanvaarden als een aansporing om 

bescheiden te blijven. Daarover spreekt hij in 2 Korintiërs 12: 7. 
 Indien gij de bewoners van het land voor uw aangezicht niet verdrijft,  

dan zullen degenen die gij van hen overlaat,  
tot dorens in uw ogen en tot prikkels aan uw zijden zijn. 

 (Numeri 33: 55, Jozua 23: 13) 
 



UITNODIGING BBQ 28 juni a.s.  
  

Het mooie weer komt er weer aan, dus tijd om de BBQ uit het vet te halen.   

In plaats van aan het eind van de zomer, willen we deze nu aan het begin van de 

zomer organiseren, 

namelijk op zaterdag 28 juni a.s.       

Uiteraard hopen we weer op een grote opkomst!      

Opgeven kan bij Jolanda de Koning of Geranne de Fijter    

(telefonisch, email of door het opgavestrookje in de bus te doen).    

Opgeven kan tot en met zondag 22 juni a.s.      

De kosten zijn € 15,00 per persoon. Kinderen tot 16 jaar zijn gratis!    

 

Wanneer:  zaterdag 28 juni a.s.        

Hoe laat: vanaf 17.30 uur        

Waar:  in en rondom de kerk, Kerkstraat 2 te Zoelen     

 

===================================================== 

 

OPGAVE STROOKJE BBQ 28 juni a.s.:    

  

Wij komen graag barbecueën!     

  

Naam:   

  

Aantal volwassenen:  

  

Aantal kinderen:  

 

 

 



KERKRENTMEESTERS  
 

Opbrengst collecte: 

13 april € 40,05 

20 april € 152,90 

27 april € 94,60 

Namens de kerkrentmeesters, Maarten Verweij 

 

DIACONIE 
 

Opbrengst collecte: 

30 maart Betuwse Jeugdkampen € 36,80 

13 april St. Why Not € 44,95 

20 april Wereld Diaconaat € 97,25 

27 april St. Sponserkind Gambia € 43,80 

     

Namens de diaconie, Dirk Slob 

 

BLOEMENDIENST 
 

Ter bemoediging en als groet van de gemeente zijn de bloemen gebracht bij: 

30 maart de heer H. Weijs 

  de heer A. Udo 

13 april de heer en mevrouw Kaai 

20 april mevrouw T. van Zetten 

27 april de heer H. Eeuwhorst 

  de heer B. Duigen 

   

De medewerkers van de bloemendienst, 

Teuni, Ton, Gerda, Henny, Gonnie, Geranne, Jenny en Ria 

 

 

 

 

 

 

SOFIETJE 
 

Pinksteren: 

Ik geloof in God zoals een blinde in de zon gelooft; niet omdat ik Hem zie, maar 

omdat ik Hem ervaar. 

 



 



 


